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WAAR WORD JE BLI] VAN? “Dansen, naar het th
en feestjes geven.”

WAARAAN KUN JE JE ERGEREN? “Aan mensen die k
doen om hun situatie te veranderen.”

HOE DENKEN VRIENDEN OVER JOU? “Ze zien me als een enthousi-
aste, daadkrachtige, onderhoudende vriendin met doorzettings-

en, maar niets

vermogen.”

WIE BEWONDER JE EN WAAROM? “Madonna, omdat ze inspirerend is
en veel discipline heeft. Ook vind ik het knap hoe goed ze zichzelf
verkoopt.”

“Een bruiloft is een sprookje, een pure uiting van romantiek.
Datzelfde geldt voor grote balletvoorstellingen. Die zijn ook ge-
baseerd op een sprookje, vol romantische dansrollen. Deze twee
dingen heb ik gemixt en nu maak ik sinds een jaar choreografieén
voor de openingsdans van bruiloften. Met een mooie dans kun
je je dag compleet maken. Samen met het bruidspaar zoek ik de

muziek uit, bepaal ik het soort dans en bekijk ik wat hun niveau

is. Met dat in mijn achterhoofd maazk ik een spectaculaire dans.
Natuurlijk kan een onervaren danser zijn bruid niet door de lucht
zwleren, maar met de openingsdans moeten de gasten wel
geéntertaind worden. Uiteindelijk staat het bruidspaar meestal
versteld van zijn eigen kunnen. Op de bruiloft zelf kom ik niet kij-

ken. lk moet ‘mijn’ dans durven loslaten. Natuurlijk ben ik wel heel

nieuwsgierig en informeer ik later hoe het is gegaan. Vaak vra
vrienden en familieleden aan het bruidspaar of ze de dans een
tweede keer willen doen. Ik kan geen groter compliment krijgen!
Ik vind het waardevol om mensen die puur voor hun plezier dan-
sen een mooie choreografie te leren. Sowieso leer ik anderen
Jraag iets. Schoolmusicals regisseren, acteurs en zangers leren
dansen, aankomende dansdocenten coachen... [k vind het al-
lemaal even leuk, vooral die afwisseling! Zelf treed ik niet meer
op. Vroeger wel, toen stond ik het liefst vol in de spotlights. Jaren
heb ik gedanst in het showballet van ty-programma’s; zoals de
Soundmixshow, de Sterrenplaybackshow, Postcodebingo en Wie
ben ik?. Ik stond naast presentatoren-als Ron Brandsteder mijn
ding te doen. Dat klinkt bruisend, maar het was niet wat ik wilde.
Ik miste de interactie met mensen. Nu heb ik mijn plek gevonden.
Dansen hoort bij me. Dit is mijn inspiratiebron en mijn uiting van

expressie. Zonder dansen kan ik niet leven. Het leven is dansen.”
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